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Kruiskerk, Eerste Pinksterdag, zondag 28 mei 2021, 9.30 uur 
 
Voorganger:  ds. Martin van der Klis 
Muziek:  Geurt Albert Buitenhuis 
  Albrecht Bijvanck 

Willemijn van Keulen 
 
 
Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst, Gerdien van Hoff) 
 
Zingen: Lied 687:1,2 
 
1. Wij leven van de wind 
 die aanrukt uit den hoge 
 en heel het huis vervult 
 waar knieën zijn gebogen, 
 die doordringt in het hart, 
 in de verborgen hof, 
 en uitbreekt in een lied 
 en opstijgt God ten lof. 
 
2. Wij delen in het vuur 
 dat neerstrijkt op de hoofden, 
 de vonk die overspringt 
 op allen die geloven. 
 Vuurvogel van de vloed, 
 duif boven de Jordaan, 
 versterk in ons de gloed, 
 wakker het feestvuur aan. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen van het klein Gloria: Lied 195 
 
 Ere zij de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest, 
 als in den beginne, nu en immer 
 en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Toelichting op het liturgisch bloemstuk 
 
Zingen: Tienduizend redenen (Opwekking 733) (met Willemijn van Keulen) 
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De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Gebed 
 
Zingen: Hemelhoog 382:1,2 
 
1. Lees je bijbel, bid elke dag, 
 bid elke dag, bid elke dag. 
 Lees je bijbel, bid elke dag, 
 dat je groeien mag, 
 dat je groeien mag, 
 dat je groeien mag. 
 Lees je bijbel, bid elke dag, 
 dat je groeien mag. 
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2. Read your bible, pray every day, 
 pray every day, pray every day. 
 Read your bible, pray every day, 
 if you want to grow, 
 if you want to grow, 
 if you want to grow. 
 Read your bible, pray every day, 
 if you want to grow. 
 
Kinderen mogen naar voren komen 
 
Gesprek met de kinderen 
 
De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
Zingen: Lied 675:1 
 
1. Geest van hierboven, 
 leer ons geloven, 
 hopen, liefhebben door uw kracht! 
 Hemelse Vrede, 
 deel U nu mede 
 aan een wereld die U verwacht! 
 Wij mogen zingen 
 van grote dingen, 
 als wij ontvangen 
 al ons verlangen, 
 met Christus opgestaan. Halleluja! 
 Eeuwigheidsleven 
 zal Hij ons geven, 
 als wij herboren 
 Hem toebehoren, 
 die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Bijbellezing: Johannes 15:1-8 (door Edith Schuiling) 
 

[1] ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.  [2] Iedere rank aan Mij 
die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij 
bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.  [3] Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen 
jullie gezegd heb.  [4] Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok 
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als 
jullie niet in Mij blijven.  [5] Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in 
Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je 
niets doen.  [6] Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en 
verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.  
[7] Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het 
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zal gebeuren.  [8] De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie 
veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. 

 
Zingen: Goodness of God (met Willemijn van Keulen) 
 

I love You, Lord 
For Your mercy never fails me 
All my days, I've been held in Your hands 
From the moment that I wake up 
Until I lay my head 
Oh, I will sing of the goodness of God 
 
And all my life You have been faithful 
And all my life You have been so, so good 
With every breath that I am able 
Oh, I will sing of the goodness of God 
 
I love Your voice 
You have led me through the fire 
In the darkest night 
You are close like no other 
I've known You as a Father 
I've known You as a Friend 
 
And I have lived in the goodness of God (yeah) 
And all my life You have been faithful (oh) 
And all my life You have been so, so good 
With every breath that I am able 
Oh, I will sing of the goodness of God (yeah) 
 
'Cause Your goodness is running after 
It's running after me 
Your goodness is running after 
It's running after me 
With my life laid down 
I'm surrendered now 
I give You everything 
'Cause Your goodness is running after 
It's running after me (oh-oh) 
 
'Cause Your goodness is running after 
It's running after me 
Your goodness is running after 
It's running after me 
With my life laid down 
I'm surrendered now 
I give You everything 
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'Cause Your goodness is running after 
It keeps running after me 
And all my life You have been faithful 
And all my life You have been so, so good 
With every breath that I am able 
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God 
(I'm gonna sing, I'm gonna sing) 
 
'Cause all my life You have been faithful 
And all my life You have been so, so good 
With every breath that I am able 
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God 
Oh, I'm gonna sing of the goodness of God 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 78:1,2,3 (Liedboek voor de kerken 1973) 
 
1. Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, 
 o Heiland die de wijnstok zijt! 
 Uw kracht moet in mij overvloeien, 
 of 'k ben een wis verderf gewijd. 
 Doorstroom, beziel en zegen mij, 
 opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
  
2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
 niets kan ik zonder U, o Heer! 
 In uw gemeenschap kiemt er leven 
 en levensvolheid meer en meer! 
 Uw Geest moet in mij uitgestort: 
 de rank die U ontvalt, verdort. 
  
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
 Uw liefde moet alom mij leiden, 
 uw leven moet mijn leven zijn, 
 uw licht moet schijnen in mijn huis 
 bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 
 
Afscheid van Aster (door Ronald Bokkers) 
 
Zingen: Lied 416:1 
 
1.  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en mogen uit de crèche opgehaald 
worden. 
 
Collectemoment 
 
Mededeling van actie vakantiegeld 
 
Zingen: Gebed om zegen (Opwekking 710) (met Willemijn van Keulen) 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 


